
                                                       
                                                                          Geef voor je kerk 
Op kerkelijk gebied is onze deelparochie het afgelopen jaar in rustiger vaarwater gekomen en zijn de 
perspectieven hoopvol. De samenwerking tussen de deelparochieraad en de leden van de voormalige 
beheercommissie is goed en erg constructief. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we op de goede weg zijn en vanuit dat vertrouwen vragen wij uw 
aandacht voor de actie Kerkbalans. 
In onze huidige samenleving lijkt de kerk een steeds minder grote rol te spelen in ons dagelijks leven. 
Het kerkbezoek neemt af, tradities gebaseerd op onze kerkelijke achtergrond lijken van steeds minder 
belang. Het is echter belangrijk ons te realiseren dat ook onze kerkelijke gewoontes en gebruiken aan 
verandering onderhevig zijn. Een samenleving die zo sterk verandert zal ook op het vlak van religie en 
spiritualiteit veranderen.  
Als mensen de kerk niet meer bezoeken, betekent dat nog niet dat zij hun geloof aan de kant hebben 
gezet. Op tal van momenten in ons leven realiseren wij ons het nog aanwezige geloof. Natuurlijk bij 
ingrijpende gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en dood, maar juist ook bij gewone dagelijkse zaken 
die onze aandacht vragen.  
Vaak brengen deze momenten in ons leven ons terug naar die kerk, naar het gebouw, naar de rust en 
sereniteit die er in huist. Dan realiseren wij ons hoe belangrijk deze plek is, dichtbij onszelf. 
Om deze plek te kunnen blijven bieden, voor iedereen op zijn/haar eigen moment in het leven, is er 
geld nodig. Geld om het gebouw te kunnen blijven onderhouden, waar wij bij elkaar kunnen komen, 
om te vieren en te rouwen. Wij krijgen geen subsidies van overheid of bisdom, maar zijn zelf 
verantwoordelijk voor het kerkgebouw en alle activiteiten die door de vele vrijwilligers ontplooid 
worden, elk moment weer dat iemand erom vraagt. 
Daarom is het voortbestaan afhankelijk van de inkomsten uit de actie Kerkbalans. 
 

Met het onderstaande strookje kunt u aangeven op welke wijze u wilt bijdragen aan Kerkbalans: door 
middel van een doorlopende machtiging, een eenmalige machtiging of een eigen opdracht aan de 
bank.  
 

                                De enveloppen worden niet opgehaald. Wij vragen u vriendelijk het formulier 

in te vullen en op korte termijn te bezorgen in de brievenbus van de pastorie 
naast de voordeur of in de daartoe bestemde bus achter in de kerk. 

 
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Anton Broekman 
(tel.0478-642078) of Wil Derks, (tel.0478- 852488). 
 

 
Toezegging kerkbijdrage Overloon 
 
Naam: ………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………. 

Postcode:………………….. Plaats: ………………………………. 

Ik kies uit een van de volgende drie mogelijkheden om mijn kerkbijdrage aan de deelparochie H. 
Theobaldus Overloon te voldoen (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is): 
 

o Doorlopende machtiging: Ik geef toestemming aan de parochie om vanaf het jaar 2020 ieder 

jaar een bedrag van € ……….. van mijn bankrekening IBAN ………………………………… af 

te schrijven. 

o Ik geef toestemming aan de parochie om in het jaar 2020 een bedrag van € ……….. van mijn 

bankrekening IBAN ………………………………… af te schrijven. 

o Eigen opdracht aan de bank: Ik geef zelf opdracht aan mijn bank om op IBAN : NL14 RABO 

0141 4029 11 van de parochie Maria, Moeder van de Kerk t.n.v. deelparochie H. Theobaldus 

Overloon o.v.v. kerkbijdrage een bedrag van  € ………………….. over te maken aan de 

deelparochie. 

Datum…………………………Handtekening: ……………………………………………………… 

Deelparochie  
H.H. Theobaldus en 
Antonius van Padua 
14 Oktoberplein 9 
5825 CC Overloon 

 


