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Hoofdstuk 9 

Eerste communie 
 



 
 

Het laatste avondmaal 
 

Op de laatste avond van zijn leven zat Jezus met zijn vrienden aan tafel. 
Ze vierden samen het Joodse paasfeest,  

dat deden alle Joden die avond. 
Jezus pakte een stuk brood en brak het in stukken  

en die gaf hij aan zijn vrienden, terwijl hij zei:  
Neemt dit brood en eet het op;  

zoals ik dit brood breek, zo wordt ook mijn lichaam gebroken. 
Daarna pakte hij de beker met wijn.  

Hij dankte God en liet de beker rondgaan onder zijn vrienden.  
Hij zei: Drink van de wijn,  

het is een teken van mijn bloed dat zal vloeien als ik sterf. 
Hij zei ook nog: 

Blijf het brood breken en delen om mij niet te vergeten 
Blijf de beker wijn delen, dan blijf ik in jullie leven. 

 

Eucharistieviering 
 

Overal te wereld komen mensen bij elkaar  
om te luisteren naar de woorden van Jezus 

en om samen het brood te breken en te delen 
en te drinken van de wijn. 

Een viering waarin dit gebeurt heet een eucharistieviering. 
Eucharistie betekent dank zeggen. 

Men noemt die viering ook heel vaak de heilige mis. 
 

Communie 
 

De wijn delen met alle mensen in de kerk is een beetje lastig 
daarom wordt meestal alleen het brood gedeeld 

en iedereen komt naar voren om een stukje brood te eten.  
Dat heet de communie. 

Als de priester (of de helper van de priester) de hostie aan je geeft  
zegt hij: het lichaam van Christus. 

Dat wil eigenlijk zeggen: 
Denk aan Jezus die toen gestorven is 

maar die blijft leven als jij aan hem denkt 
en probeert te leven zoals hij graag wil. 

 
 



 
 
 
 
 

 

13 april 2008 
 

Dit is de dag van mijn 

eerste communie 
 
 

 
Vandaag  mocht ik voor de eerste keer helemaal meedoen met de 
eucharistieviering en als ik in de toekomst meega naar de kerk,  
dan mag ik telkens de communie ontvangen. 
Dan voel ik me verbonden met Jezus en die zal me helpen te  
leven zoals hij ons heeft voorgedaan. 
 

 
 



Plak op deze bladzijde enkele foto's van jouw eerste communie. 
 



 
Op deze bladzijde kunnen de gasten op jouw feest hun naam opschrijven. 



 
 



 
 

Schrijf eens op waar je echt blij mee was op je eerste communiefeest. 
Je kunt hier ook nog een of meer foto's plakken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Jezus hield van kinderen. 
Eens gebeurde het dat er kinderen naar Jezus toe kwamen 

maar de apostelen hielden ze tegen. 
Ze vonden dat Jezus het al druk genoeg had 

en daarom helemaal geen tijd had voor de kinderen. 
Maar Jezus werd een beetje boos  

toen hij zag dat zijn vrienden de kinderen wegstuurden. 
Hij zei: 

Laat de kinderen toch bij mij komen en hou ze niet tegen. 
Ik ben er niet alleen voor de grote mensen.  

Kinderen zijn juist heel belangrijk. 
Het zou goed zijn als andere mensen wat meer op kinderen zouden lijken 

 
Jezus houdt ook nu van kinderen. 

Hij vindt het fijn als ze met hem op weg willen gaan. 
Hij vraagt van alle kinderen  

dat ze elkaar niet pesten maar goed zijn voor elkaar, 
dat ze fijn met elkaar spelen en elkaar niet uitschelden, 

dat zij met niemand ruzie maken 
en voor iedereen een vriendje of vriendinnetje zijn. 


